


Herinnering voor allen die mij hebben gekend.

FRE RIJLAARSDAM

* 17 november 1929
112 februari 2019

weduwnaar van
Mitzi Rijlaarsdam - Frangez

Gecremeerd op 15 februari 2019

Wij danken u voor uw
medeleven bij dit afscheid

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 31 maart om 10.00 uur in het
Oude Kerkje te Eygelshoven.

Stoer en hard, heel veel kracht
Liefde en zorg, onuitputtelijk
Samen vormen zij de mens

van wie je houdt en vertrouwt

Onze vader, grootvader en overgrootvader is zijn eigen
weg gegaan. De altijd bezige man, maar ook de man
die worstelde met zijn strijd in Koreg, zijn herinneringen.
Misschien was dat wel wat hem dreef, altijd werken,
timmeren en metselen. Samen met onze moeder
heeft hij het gezin opgebouwd en alles in dit gezin
geinvesteerd. Zijn liefde en zorg was er, ook voor elk
kleinkind en achterkleinkind.

Men vond hem soms hard (dat was hij vooral voor
zichzelf), eigenwijs en koppig. Dat mag zo zijn, zijn
familie en vrienden kenden ook zijn andere kant en
dat is wat telt. Z'n kracht was weg, z'n energie op. Zijn
zelfstandigheid opgeven, dat kon en wilde hij niet.

In bijzijn van zijn drie zonen is hij vredig ingeslapen en
heeft zijn rust gevonden.



