


Gedachtenis
AAN ONZEN

HEILIGEN VADER LEO XIII,

Graaf Joachim
Vincentius Raphaél Aloysius PECCI,

Geboren te Carpineto, 2 Maart 1810.

Priester gewijd, 31 December 1837.

Door Paus Gregorius XVI benoemd tot Delegaat
te Benevento in 1838, te Spoletoente Perugia
in 184r1.

Bevorderd tot Nuntius te Brussel, 1 Januari 1843
en den 27en derzelfde maand gepreconiseerd
tot Aartsbisschop van Damiate.

Benoemd tot Aartsbisschop-Bisschop van Perugia,
19 Januari 1846.

Kardinaal-Priester, 19 December 1853.

Benoemd tot Camerlengo, 21 September 1877.

Tot Paus gekozen, 20 Februari 1878. °

Plechtig gekroond, 3 Maart 1878.

Sterft een zaligen dood, in den hoogen ouderdom
van 93 jaren, 20 Juli 1903.

Tot Hem ook is gezegd: Gij zijt Petrus, 1k
zal-met U zijn, en de Heer was met Hem,
en geen is er gevonden Hem gelijk, die

zoo waakte over de wef des Heeren.

Hij was de Hoogepriester, die Gode behaagde, en
in ¢ijden van gramschapis gekomen de verzoening.
Groot was Hij onder de Koningen, met grooten
eerbied tradentot Hem de machtigen dezer aarde
en hoorden de wijsheid die sprak uit Zijn mond.-
(Mach.)
11ij stond over allen en was allen alles. (Rom.)

Druk en Uitgave van Jos. J. van Lindert, Cuyk.




