Met Christus geleden hebbende op aarde,
moge eeuwig met Hem in de hemel
verenigd worden

WINAND HUBERT LAUMEN

echtgenoot van

ANNA GERTRUDE SCHMITZ

Hij werd geboren te Kempen (DId.) 13 juli
1896, overleed na een langdurige ziekte in het
Sanatorium Hornerheide te Horn 3 augustus
1967, gesterkt met de H. Sacramenten der
Zieken, en werd begraven te Ubach over
Worms 7 augustus d.a.v.

De Heer beproeft die Hij lief heeft.
Jaren van ziek zijn heeft onze dier-
bare overledene gekend, maar gedu-
rende zijn ziekte was hij een voorbeeld
van moed, geduld en heilige onder-
werping aan Gods aanbiddelijke Wil
in de vaste hoop, dat zijn lijden - met -
liefde hem het eeuwig geluk zou geven.
Beste vrouw, die mij zoveel jaren dag
en nacht met liefdevolle zorgen hebt
omgeven, ik zal U eeuwig dankbaar
zijn. De kenmerkende eigenschap van
ons leven is altijd geweest hartelijke
liefde, die niet sterft en ook nu blijft.
Moge God je zegenen en sterken.
Dierbare familie, wat ik van U vraag
is een steun te zijn voor mijn vrouw en
een gedachtenis in een gebed voor mij.

De familie Laumen-Schmitz dankt U
hartelijk voor de belangstelling en deel-
neming welke zij bij het overlijden en
de begrafenis van U mochten ontvangen.

De plechtige zeswekendienst zal plaats
vinden op zaterdag 16 september 1967
om 9 uur in de parochiekerk van de
H. Jozef te Waubach.

R.K.B.V. St. Jozef Ubach over Worms




