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Ter dankbare herinnering aan

WIEL WINDMULLER
weduwnaar van

NETJE SMEETS

Geboren op 14 april 1918 te Ubach o. Worms.
Overleden op 25 september 1993 te Maastricht,

voorzien van het Sacrament der zieken.

Pap, geen man was zoals jij.
Je deed niets liever dan geven.
Nu is alles voorbij.
Jouw leven was waard om te leven.
Bedankt dat je er was!

lk heb het leven Iiefgehad
u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Gedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens, geniet.
Geniet van ied're nieuwe dag,
die u om niet gegeven.
Maar kijk in dank wel eens omhoog,
al is het maar voor even.

Voor uw medeleven en gebed is de Íamilie
u zeer dankbaar.
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De zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 13 november 1993 om 19.00 uur in de
parochiekerk van Maria Hulp der Christenen
te Nieuwenhagen.

Uitvaartver. ,,HULP EN STEUN"


