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ï Ter herinnering aan

Franz Wetzler
weduwnaar van

Barbara ElizabeÍh Dieleman

Geboren ie Ubach over
Worms 25 novemb er 1892
en aldaar overleden op
16 februari 1970, voorzien
van het Sacrament der
zieken.

Goede Vader, beziel ons om goed te
doen aan elkaar, opdat het werk van
hem, die nu is heengegaan, door ons
mag worden voorÍgezet, en wij elkaar
troosten in dit pijnlijke verlies.
Moge de Heer Jezus ons in dit werk
bezielen: H ij is de Man van smarten,
een die weet wat lijden is. Moge zijn
kruis voor ons lot kracht worden om
elkaars kruis Íe helpen dragen.
Beste mensenr personeel van hef Bejaar-
den CenÍrum, hartelijk dank voor alle
goede zorgen aan mij besteed. God
zal het U belonen.

Dierbare kindereR, familie en bekenden,
vergeet mij niet in jullie gebed.
lk ga nu naar moeder. ToÍ ziens in de
hemel.

Harielijk dank voor uw medeleven,
tijdens de ziekte, het overlijden en de
begrafenis.

Familie WeÍzler
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De plechiige zeswekendienst wordt gehouden
op zalerdag 4 april a s. om 9 uur, in de kerk
van de H Jozef te Waubach.
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