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Zij werd geboren 18 maart
1903 te Scherpenseel Dld.
Na het Sacrament van de
zieken te hebben ontvangen,
is zij op Goede Vrijdag,
16 april 1976, overleden in
het,,De Weverziekenhuis"
te Heerlen.
Op 21 april hebben wë haar
lichaam ter ruste gelegd op
het r.k. kerkhoÍ te Waubach.

Moeder was een vrouw die leefde vanuit
een diep gelooÍ in God en met een
grote en kinderlijke verering voor Maria.

ln Christus en Ziin Moeder vond zij de
kracht om de vele zorgen te dragen
in het leven voor haar man en de
kinderen.
Ziekten bleven haar niet gespaard, maar
ze heeft ze weten te aanvaarden met
groot geduld.
Ze was hecht verbonden met haar man
en had een diepe lieÍde voor haar
kinderen en kleinkinderen.
Veel goed heeÍt ze gedaan, veel ge-
leden en veel gebeden. Én zo was ze
voorbereid op de plotselinge ontmoeting
met de Christus van het Kruis, die haar
nu zal laten delen in Zijn Licht van
Pasen en in Zijn verrilzenis.
Moge moeder voor altijd in Hem ge-
lukkig zijn.

Hartelijk dank voor uw medeleven bii de dood
en de begraÍenis van onze dierbare moeder.

FAMILIE VAN DE WARDT

t
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag, 29 mei a.s. om í8.00 uur,
in de kerk van de H. Theresia en Joh. Bosco
te Lauradorp.


