


LAÀT DE KLEINEN TOT MIJ KOMEN.

De Heer van leveu en dood nam tot Zich

Robbie Wassen

Geborea te Riaburg op 4 februart 1955 en over-
leden na eeo noodlottig oogeval ia het zieken-
huis te Heerlen op 16 februari 1961 waarna
begraven te Rimburg op 20 februari d.a.v.

God gaf het ons

God nam het ons

Gods naoe zli geptezen

't was wel bil ons

't ging weg van ons

't was beter in de hemel

daar blgft het ons

daar wacht het ons

daar zien wi] 't eemaal weder.

R.K. BegroÍenisveÍenlgtng, Uboch over Worms


