


Bidt vàor de ziel van zaliger

Margarelha Wassen
weduwe van

Karel Johan Möllenbeck

De overledene werd geboren te Rimburg
6 mei 1887 en overleed aldaar, voorzien
v.h. Sacrament der Ziekeo,2l iuli 1965.

Uw wil geschieàe op aarde, zoals in de

hemel.
Dit is onze roem, hct getuigenis van ons
geweten, dat wij in eenvoud der harten
en in oprechtheid voor God, niet vol-
gens menseiiike wiisheid, maar volgens
de genade Gods, in deze wereld hebben
geleefd. Die de Heer eert zal gelukkig
zijn op het einde zijns levens ea gezegend

wcrdeu op de dag van zijn dood.
Eccl. I.l5

De troost, die zij in het graf Doeeoeemt

is de getuigenis, dat zij een oaberispelijk
echtgenote is geweest en een zorgzaÍae
moeder voor haar kinderen en klein-
kinderen.
Daarom milne dierbaren, bliift mii ge-
denken in uw gebed.
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