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Ter dankbare herinnering aan

RITA VREULS
echtgenote van

JOZEF HANSSEN

Gèboren te Ubach over Worms 3 januari 1924

en overleden in de Verpleegkliníek Heerlen
7 juli 1976. De uitvaartdienst werd gehouden
in de parochiekerk te Rimburg, op 12 juli
d.o.v., waarna zij op het kerkhof aldaar werd

begraven.

We hadden het zien aankomen. En nu is het
zover, moeder is van ons heengegaan. Lang-
zaam maar zeker had de ziekte haar krachten
ondermijnd. Het is een lange lijdensweg voor
haar geweest. Het zwaarste hierbij was, dat
zíj haar gezin moest achterlaten. Daarom was
haar grootste vreugde als ze aÍ en toe eens
naar huis mocht komen. Daar moest ze dan
met volle teugen van kunnen genieten. '

Lang heeft zij gehoopt op beterschap, door
gebed en vertrouwen in het medisch kunnen.
Geleidelijk is die hoop overgegaan in een
gelovig aanvaarden van een sleeds zwaarder
wordend kruis. Daardoor had zij de kracht
om ondanks alles toch nog opgewekt te zijn
en vol grappen.
Het is een harde slag. Menselijkerwijs ge-

sproken is zij veel te vroeg van ons heen-
gegaan. Maar God heeÍt haar in zijn ondoor-
grondelijk raadsbesluit willen opnemèn in zijn
heerlijkheid. En daaÍmee is haar verlangen
naar verlossing werkelijkheid geworden. Want
zii was zó sterk geworden, dat ze kon vra-
gen: ,,Bid maar, dat ik bi, de Heer kom".
Alleen in geloof aan Gods goedheid en lei-
ding kunnen wij het hooÍd buigen en - hoe
zwaar hèt ook valt - zeggen: ,,Heer, Uw wil
gesch iede".

De Íamilie dankt u hartelijk voor uw blijken

van medeleven, ondervonden bij het over-

liiden en de bègrafenis van de dierbare

overl edene.

De zeswekendienst wordt gehouden zondag

22 augustus a.s. om 10.15 uur, in de pa-

rochiekerk van de H, Drievuldigheid Rimburg.


