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De vreugde om hei naderende Kerstfeest sloeg
plotseling over in grote droeÍheid, toen on-
verwachts, echter niei onvoorbereid van ons
werd weggenomen en tot heÍ eeuwig leven
opgeroepen

Anna Barbara
Huberlina Vaessen

Lid van de H. Familie
echlgenote van

Theodorus Huberfus Nelissen
De dierbare overledene werd geboren le
Nieuwenhagen 27 maart 1888 en overleed in
het ziekenhuis te Heerlen 22 decenrber 1960,
gesterkt door de laatsfe H. H. Sacramenten.
Heer, ons hart is bedroeÍd, hu moeder van
ons is heengegaan. Nu beseÍfen we eerst voor-
goed, wat we in haar hebben verloren, want
God, die uit liefde naar ons kwam in de kerst-
nachf, liet in haar leven iets van Zijn goedheid
uitsÍralen. Haar goedheid, door haar nimmer
af latend e zorg voor man en kinderen. . . door
haar gasÍvrijheid, waardoor haar huis voor velen
openstond. . . door haar bewogenheid om de
armen die haar wisten wonen. door haar
begrip voor iedereen, die in moeilijkheden
was. door haar geduld, waarmee ze kon
luisteren naar de liidende evenmens.
Dat alles vond haaí verklaring in het feit, daÍ
God in haar leven de eerste plaats innam.
Heer, wij danken U, daÍ U ons zo'n moeder
gaf. We hadden haar nog zo gaarne bij ons
gehouden om Íe profiteren van haar lieÍde,
maar Uw wil is ons heilig, zoals Uw wil ook
voor moeder steeds heÍ iichtsnoer van haar
leven was,
Vergeld Gij, Heer, haar't vele, dat zij ons gaf.
Moge zij, die zich hier op aarde voor ons
nooit enige rusl gunde, lhans bij U de eeuwige
rust vinden.
Moeder, we zullen U nooit vergeten en we
zullen U navolgen in uw leven van goedheid.


