


Ter herlnnerlng aan

Lucie pöttgens I:ï1ï^ ::: 8#ï,,Jil""o 
zo rechtvaardig

weduwe van Daarom vertrouwen wU gèlovig het leven van
Peter JozeÍ Thelen onze dierbaren aan Hem toe en ,bidden dat

geboren 17 mei 1g33 te Kerkrade God hen opneemt in zlin eeuwige vrede'

overleden 27 juni í982 tè Echt Heer' geeÍ hen de eeuwige rust en het eeuwige
licht verlichte hen dat zU moge rusten in vrede.

en haar zoon

Jos Thelen
geboren 30 aprll 1959 te Eygelshoven
overleden 27 juni 1982 te Echt.

Een mens wordt geboren, verzorgd door zun

ouders, totdat hU zijn eigen weg gaat.

Die levensweg is voor ieder mens uniek.
leder mens leeft zijn eigen leven met ups en
downs. Ook de grond van ieder leven is unièk.
Wie kènt de motieven, wiè kent de beweeg-
reden van het leven van de mens?
De Bijber zest: G! Heer, Gij doorsrondt de ::r,:iiJ:: ïïï:y#:i,li:"'::'Jt"" r"',,ï:H::
mens tot in zun hari en in zun nieren.
Niemand dan alleen God weet waarom een
mens leeft, waarom hlj op die bepaalde wijze
leeft.
Niemand dan alleen God kan het rèven van een 

De zeswekendienst zal gehouden worden op

mens tenvorè begrijpen. 
rrel r'vqlr van q'tr 

í:Tff",1;.r1ï'stu6 
1982 in de st' Janskerk

Dat is een troostvolle gedachte voor ieder
van ons.


