


,,God gaf het ons; God nam het ons;
't Was wel by onsl 't Ging weg van
ons; 't Was beter in den Flemel."

Ten Vnome Gedachtenis
AAN ONS LIEF DOCHTERTJbJ

Roosje Ste in e
Roosje werd geboren te Nuth I Juni
19.38 en is door O. L. Heer naar den he-

mel gehaald den 3 November 1945,
voorzien van't H. Oliesel.

Wees niet a[il,EÏeve ouders
Moedertje zuchf niet meer
wat geschiedde i;warn van boven
Looft en prijst daarom den Heerl

Gy kunt op aarde niet begriipen
welk een vreugde ik thans geniet
En hoe heerlyk schoon de zangen
zijn van 't eeuwig Eng'lenlied.

Thans bid ik met alle Engelen
en de Hemel koningin,
vader, moeder, voor u allen
die ik toch zoo teeder min.

Lieve ouders, broer en zusje en gy mijn
vriendinnetjes en mede-scholieren, ik ga
naar den hemel om daar gelukkig te zijn.

Daar zal ik voor u allen bidden.


