Heer, blijf bij ons

want het wordt avond.




Gedenkt in uw gebeden en in het
H. Misoffer

WILLY VAN SOOLEN

Geboren te Rotterdam, 7 oktober 1929
en voorzien van het H. Oliesel, overle-
den in het ziekenhuis te Kerkrade op
7 december 1979.

Onverwacht kwam het bericht over de
dood van deze dierbare. Zijn huisgeno-
ten en zijn werkkring, waar hij een ge-
liefd en gewaardeerd persoon was,
wistenwel dat zijn gezondheid niet al te
sterk was. Dat hij echter zo vroegtijdig
zou heengaan, trof allen met versla-
genheid. In de huiselijke kring toonde
hij zich steeds als iemand die voor
iedereen gereed stond. Niets was hem

te veel; behulpzaamheid en dienstbe-
reidheid lagen in zijn aard. Menigeen
ervaart zijn afscheid dan ook als een
gemis. Vooral, omdat hij met zijn le-
vensblijheid iedereen wist op te mon-
teren. Ons geloof leert ons echter dat
door de dood geen enkel mensenleven
verloren gaat. Wij allen zijn in Gods
hand, bij leven en sterven; ook al zijn de
raadsbesluiten van de Heer van leven
en dood in duisternis gehuld.

Wij bidden God dat Hij Willy zal opne-
men in Zijn hemelse woning, waar we
allen eens samen gelukkig hopen te
zijn.

Moge het eeuwige Licht hem verlich-
ten!

De familie dankt U voor de blijken van
deelneming ondervonden bij het over-
lijden en de crematie van onze dier-
bare.

Fam. Janssen
Fam. van Soolen

De plechtige zeswekendienst zal ge-
houden worden op zaterdag 19 januari
1980 om 19.00 uur in de parochiekerk
van de H. Pastoor van Ars te Eygels-
hoven.



