


Ter liefdevolle gedachtenis aan

in leven huisarts te Nieuwenhagen

echtgenoot van
BETSY A. M. DE LOO

Geboren te Nieuwenhagen 21 februari 1928,
waar hij plotseling overleed op 2 augustus 1967

voorzien van het Sacrament der Zieken.

Na een zware werkdag was hij, zoals zo vaak, nog eens
naar zijn door hem zo zeer beminde ouders gegaan.
Zoals steeds verheugde hij zich in dit uurtje familieleven,
waarin hij met zijn vader en leerrneester de zorgen over
zijn vele patienten kon bespreken.
De weg terug paar zijn huis was zijn laatste gang.
ln zijn eerste slaap overviel hem de dood, die hem voor
altijd wegnam uit zijn geliefde omgeving, van zijn lieve
vrouw en kinderen, zijn ouders en familie, zijn patienten
en zijn vele vrienden.
Woorden van troost in dit uur yan beproeving zijn moei-
lijk te vinden evenals het zoéken naar een verklaring
voor dit tragische verscheiden.
Hij, die zich met zorg en liefde inzette in het gevecht
tegen ziekte en dood, ging zelf ten onder, omdat hij
zichzelf niet zocht noch spaarde en bovenmatig omsprong
met zijn lichamelijke krachten. Zijn vele werk belette hem
niet een goede vader te zijn voor zijn kinderen, waar-
van hij op zijn eigen wijze zoveel hield. Op zijn lieve
vrouw was hij trots, omdat ze hem zo voortreffelijk bij-
stond. Zij zal hem voortaan moeten missen. Met haar
kinderen, uit een gelukkig huwelijksleven geboreh, zal
zij steun en kracht kunnen putten uit de herinnering aan
een lieve man en vader en troost door geloof in God
die ook in het onverklaarbare, zowel de gever als de
nemer van het leven is.
Hem heeft God nu de rust geschonken, die hem op aarde
maar zelden gegeven was.


