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Bid voor de ziel van zaliger
DEN WELEDGESTR, HEER

FRANS SCHERMER
Ingenieur van de Mijn Laura en Vereeniging,
echtgenoot van

MEVROUW ANGELE van AUBEL

Geboren te Hoorn op 7 Juni 1891, gesterkt

door de genademiddelen van onze Moeder de

H, Kerk overleden in ’t St. Jozef-ziekenhuis
te Heerlen op 26 Maart 1937,

God riep den dierbaren overledenen reeds
vroeg om alles te verlaten en alle aardsche
banden te verbreken, Maar in eenvoud des
harten bracht hij alles ten otfer.’t Is hard voor
echtgenoote en kinderen hem te missen die bij
z'n vele en drukke bezigheden toch op de eerste
plaats was de echtgenoot voor z'n vrouw, de
vader voor z’'n kinderen,’t hoofd van 't gezin.
Nauwgezet heeft hij steeds z’n plichten ver-
vuld en heel z’n energie ten dienste gesteld
van 't bedrijf, waarvoor hij werkte. Als Katho-
liek gaf hij steeds 'n goed voorbeeld aan z'n
ondergeschikten en arbeiders en voor de be-
hoeften en nooden van z’n evenmensch had
hij 'n open oog en’n hulpvaardige hand. Allen
zullen hem in eere en dankbaarheid gedenken.
Op Goeden Vrijdag is hij gestorven, gelijk
Christus Zijn Verlosser. Met Christus zal hij
verrijzen om ’'n eecuwig Paaschfeest te vieren.

»Dierbare echtgenoote, lieve kinderen, weest
sterk, put uw kracht uit de diepe waarheden
van ons H. Geloof. Dit vraag ik U, dat ge mij
gedenkt in Uw gebeden”.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,
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