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Ter herinnering aan

Ir. Pierre )oseph Marie Satijn
echtgeDoot van

Maria Sophia Otten
Hij werd te Maastricht geboren op 26 maart 1907 en

overleed in het ziekenhuis te BÍunssum, voorzien van

de H. H. Sacramenten. Te Eygelshoven, waarmee hij zo

verbonden was, wetd hij te rusten gelegd.

De lereusblijheid van de Maastrichtenaar, de oprecht-

beid en waarachtige goedheid van een overtuigd christen

en de vertrouwvolle overgave aan God, vrucht van diep

geloof, kenmerkten hem tijdens zijn leven. Toen ernsti'
ge ziekte hem overviel en met hct bewustworden {an

zijn levenseinde zijn zorgen toenamen, bleven die deug-

den hem begeleiden en deden hcrn Àroeien in heidiaÍ-
tige moed en volstrekt vertrouwen op God.

Wij allen treuren om zijn hecngaan en danken tege-

lijkertijd God om de hoge waarde !èr aijn voorbeeidige

leven. En wij bidden juist daarom zo van ganseÍ hartel

Goede Heer Jezus, geef hem nu de eeuwige vreugde.

O. L.Vrouw, Sterre der Zee, geleid hem naar het eeu-

wige licht.
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