Jezus  + Maria 1  Joseph +  PFranciscus.

Gedenk in Uwe gebeden de ziel van zaliger de Eerw. Zuster

MARIA EMMELIA
in de wereld: MARIA ELISA HUBERTINA PETERS

Lid vande Congregatie der Kleine Zusters v.d. H. Joseph
te Heerlen.

Geboren te Heerlerheide 22 Juni 1903, in de Congregatie

getreden 8 Dec. 1922. ingekleed 2 Juli 1923, H. Geloften

afgelegd 3 Juli 1924, Eeuwige Geloften afgelegd 3 Juli 1930°

Godvruchtig in den Heer overleden in het Retraitenhuis

St. Joseph te Zenderen (O.) 13 Sept. 1930.

Dierbare Ouders, weent niet over mij als over eene doode.
Ik leef in den hemel, met het koor der maagden, bij Hem,
Dien ik uit geheel mijn hart op aarde bemind heb.(H Agoes.)
Nu aanschouw ik wat ik zoo vurig heb verlangd, nu bezit
ik wat ik hoopte te verkriigen. Mijn Welbeminde behoort
aan mij, en ik aan Hem. (Off div ) Gedenk de onverdiende
genade, waardoor de Hemelsche Bruidegom mij, vanaf
mijoe jeugd, liefderijk uitnoodigde Zijne Bruid te worden.
Van ganscher harte heb ik mijzelve Hem toegewijd. De
wereld en hate ijdelheid heb ik met voeten getreden uit
liefde tot mijnen Heer en Heiland. Jezus Christus. Die
liefde maakte mij sterk om mij zonder tranen te ontrukken
aan uw liefdevolle tegenwoordigheid. vader en moeder en
alles wat mij dierbaar was verlatend om als de arme Bruid
van den goddeliken Kruisdrager, mijzelven dagelijks
verloochenend, Hem te volgen. lk heb getracht mijn
hemelschen Patroon en Vader, den H. Franciscus na te
volgen, en slechts mijn Vader in den Hemel te dienen,
te beminnen en te bezitten.

Al te spoedig wellicht naar menschelijke berekening
kwam de Bruidegom zijne geliefde ter eeuwige bruiloft
halen. Doch Hij vond een wijze maagd. die de lamp harer
ziel gevuld had met den olie van gebed en versterving :
de Heer vond haar wakende. (Off. Virginum).

Nu dan mijne dierbaren, van U scheidende. vraag ik
niet uwe tranen maar uwe gebeden. Ook ik zal voor U
bidden en U zegenen van uit de heilige plaats, den Hemel
waar wij elkander hopen weer te zien.

Miin Jezus barmbhartigheid. (300 dagen aflaat)
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 dagen aflaat).




