


Gedenk in uw gebed de ziel van zaliger

LeenderÍ van Oerle
echlgenole vàn

Ànna H. Pöschkens
De overledene werd geboren 6 seplemberl903
te Ooslerhoul en overleed, na voorzientezijn
van de H. Sacramenlen der Zieken, le Heerlen
3 nov. 1968 en werd begraven 7 nov, d.a.v,
le Rimburg.

Kalm en gelaÍen zag hij zijn einde na-
deren verÍrouwende op Gods eindeloze
barmharligheid.
De dood der rechÍvaardigen is geen
dood; hij onÍslaapl zachÍ op aarde, om
te onÍwaken in de hemel,
Troost geefi ons heÍ woord des Heren:
,,lk ben de Verrijzenis en heÍ leven;
die in Mij gelooÍÍ, al is hij ook gestorven
zal leven, en wie in Mij leeÍt en gelooÍt
zal in eeuwigheid niet sterven".
O God, neig Uw oor toÍ mij en ver-
hoor mijn gebed; laal Uw wonderbare
barmhariigheid uilschijnen, wanÍ Gij
redt degenen, die op U hopen.
Vaarwel mijn echlgenote, kinderen en
kleinkinderen, blijÍt in vrede en lieÍde
leven.
Eert mijn aandenken door mij in uw
gebeden fe blijven gedenken.

Mijn Jezus BarmharÍigheid.

R-K-B.V. St. JozeÍ Ubach over Worms


