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Gedenkt in Uw gebed

Hubert Joseph Mulders
weduwnaar van

Maria Engels
echtgenool van

MargareÍha Op het Broek

Hii werd geboren í I december 1912

te Ubach over Worms en overleed
{0 februari 1974 Íe Heerlen, voorzien
van hel H. Sacrament der zieken.

Grote droefheid heeft ons omringd:
'n mens die nog geen hoge ouderdom
heeÍt bereikt, is van ons heengegaan;
'n vader die zoveel voor zijn echlge-
nole en gezin belekende, is geslorven;
'n persoon die veelvuldig verweven
was met het leven in de gemeenschap,
zal nief meer gezien worden.
Deze droeÍheid blijft, ook als w:j het
waardevolle van diÍ leven zien: het
sociaal gevoel , zijn waarachtig gods-
dienslig leven, hef gewelensvol ver-
richten van zijn taak.

Was dan in de ogen van God de
beker gevuld ?

Was de Íegenslag in zijn leven, de
donkere dagen die hij kende, lesamen
met de vreugde toch de voltooiing ?

Voor echtgenote, kinderen en familie
is diÍ nauwelijks fe aanvaarden op
menselijke gronden.
Het geloof daf zij samen met vader
beleefd hebben , zijn principiële levens-
houding en verfrouwen op God, moge
hen behulpzaam zijn om ÍoÍ overgave
te komen, zoals ook hij in het leven
staande is gebleven en de ziekte in
alle geduld heeft gedragen.
God moge allen nabij blijven en
Hubert Mulders de eeuwige vrede
geven.

De Íamilie dankÍ atlen hartetijk voor
het medeleven ondervonden bij het
overlijden en de begraÍenis.
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De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
in de parochiekerk van de H. Jozef te Waubach
op zaterdag 30 maarl a.s. om 10.00 uur.


