
Dank, goede vrienden, voor al het mooie

dat wij samen beleefd hebben'



Als herinnering aan

ELISABETH MEIIERS

echtgenote van

JAC. WALTMANS

geboren 25 oktober 1901 te Spaubeek
overleden 22 augustus 1978 te Sittard
loegraven 26 augustus 1978 te Spaubeek

Mam,
je bent heengegaan
ons achterlatend met slechts eén troost:
wij hebben je mogen liefhebben, want je

\^/as een mens om van te houden.
Moge de herinnering aan jou
ons verCer helpen op ons levenspad,
tctdat \n/U elkaar weer zullen ontmoeten.
Het \^/as goed.

Het is ook nu goed.
Heel Eced.
Dairl< je wel voor alles.
Dank je wel God.
D:rrrl< je urel Mam.

De familie Waltmans dankt U hartelijk
voor uw medeleven.

De plechtige zeswekendiensl zal plaats
hebben zondag 8 oktober 1978 orn 10 uur
in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Spaubeek.


