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Ia de gebeden van priesters en gelovigen wordt

aanbevolen de ziel van zaliger r

Anna Gertrudis Linders
echtgenote van

Ioseph Ramak€rs.
De dierbare overledene werd geboren 16 november 1892

tt Venray, overleed in het ziekenhuis te Heerlen, voor-
zien van de H. Sacramenten der stervenden 23 novem-
ber 1957 en werd begraven te Terwrnselen 27 nov. d.o.v,

Zii was een sterke vrouw naar het woord van de H.
SchriÍt, sterk door haar geloof en vertrouwen in Gods
Voorzienigheld. Zodoende was zii in staat zich met een
echt christeliik optimisme te geven voor haar groot geziu,
een echte ateun te ziin voor haar man en haar ziekte te
dragen, zoals God dat wilde,

Goede Vader in de hemel, als uw kiad hcbt Gti haar
aanvaard bii haar doopsel. Àls uw kind hebt Gii met
haar telkens opoieuw contact gezocht in de gacramenten
van Biecht en H, Communie. Gii hebt haar bijgcstaan
door het sacrament van het Huweliik. toen zij samen met
haar man haar grootse levenataak begon, kinderen van
U te ontvangen om ze weer naar LI te brengen in de
h:mel. Op het einde von haar leven hebt Gii haar ge-
sterkt met hct sacrament van het H. Oliesel, neemt haar
nu op in het hemels Vaderhuis,

Wii, haar echtgenoot en kinderen hadden haar graag
nog vele jaren in ons midden gehad. Gii hebt echter an-
ders beschikt, wi; geloven echt dat uw Wll alttld goed
voor ons is.

zII RUSTE IN VREDE.

|or. Vilgen, Terwinselen


