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Gedenken wij in onze gebeden

Antoon t. van Lieshout
echtgenoot van Truus A. Mulders

* 7 iuni t 9OO, Dussen

t 8 mei 1969, Heerlen

Je kan het van iezell zo moeililk lndenken dat er
een keer een eind komt aan ons leven.
Maar elke keer weer worden wij er voor geplaatst,
telkens ats er weer iemand uit ons midden wordt
weggenomen, vooral als wij de- leegte voalan, dle
doJi de dood veroorzaakt wordt.
En een leegte taat onze dterbare overledene achter,
want hil was zo'n beminnelijk mens.
Èet is àen weldaad zo'n .nàns te ontmoeten' Ook
de kinderen voelden dat aan. Zii hielden van hem

en hi; hield van hen.
' Een lie{derol mens is ook altild een dankbaar mens;

want hil stelt niet zichzel{ oP de voorgrond maar
de andér: hi; merkt het goede oP, dat diu ander
doet. Zo *uakte hil een diep" indruk op hen, die
wel eens iets voor hem gedaan hadden.
Toen hii nog op de mijn werkte, had hii de zorg
voor de weegbruggen.
Voor deze --"nt ï3n wii er niet bang voor. dat
Gods weegschaal naar de verkeerde kant zal door-
slaa n.
M.u, ieder mens is nu eenmaal klein en zwak'
Daarom vraEen wij aan de Vader die ons wacht:
Heer, t.rg"àÍ hem al zijn Íouten en neem hem op
in Uw Vaderhuis.


