
De Heer

is het begin

en het einde

van ons

leven



Ter gedachtenis aan

JOHAN GEBA.ED Ï,EMMENS

weduwnaar van

Anna Mennis

Geboren te Heerlen 24 dec. 1901 en
overleden te 's-I{ertogenbosch 8 jan.
7972. Begraven op het R.K. Kerkhof
te Orthen.

Men kan de dood ook zien als een
vriend...... als een bevrijder..
iemand die ons helpt los te komen
uit allerlei leed en piin.
Voor deze vader was de dood een
verlossing, want zijn ziekte die in
zin geval weinig uitzicht gaf en het
plotseling heengaan van zijn lieve
vrouw maakten zijn leven erg zwaat.
In al zijn ellende aanvaardde hij deze
offers als een gelovig man.
Wij bidden voor hem:
God, deze man heeft zijn taak als
Christen goed volbracht; hij heeft
altijd hard voor zin gezin gewerkt.
Aanvaard zijn werken en lijden,
vooral dat van de laatste tijd, als
voldoening voor zrJn tekorten. Laat
hem spoedig bij U thuis ziin.
Wij vragen voor ziin kinderen:
,Geef hen de kracht dit leed te dra-
gen door de gedachte: dat vader en
moeder bij U gelukkig zirt.
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch,

bid voor hem.


