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Laot miech oonder Eure mantel kroepe
wie e keend bij meer
en mer stèllekes dao zitte
op m'n kneje, beijenteer:
Zèt Eur Keend - 'ch höb vàöl te vraoge -
effekes daan bij miech neen

Harie A. Loontjens

Sterre der Zee

Basiliek O.L.Vrouw Ten Hemelopneming
Maastricht
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In dankbare herinnering aan

Mia Kusters
Zij werd geboren te Hoensbroek op L5 maart
1918 en overleed thuis in Hoensbroek op 1L
juni 2004. De plechtige uitvaartdienst vond
plaats op 16 juni daaropvolgend in de H. Hart
van Jezus kerk te Mariarade-Hoensbroek,
waarna we haar lichaam te ruste legden op het
St. Jozef Kerkhof in de Passart-Hoensbroek.

De familie dankt u voor uw blijken van medeleven
bij het overlijden en de uitvaart van Mia Kusters.

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 25 juli om 10.30 uur in de parochiekerk
H. Hart van Jezus te Mariarade-Hoensbroek.

Mia was een sterke, zeer actieve, maar vooral
een diep gelovige vrouw. Haar hele leven stelde
zij in dienst van God en van de medemensen.
Velen hebben haar liefdevolle, verzorgende
l«valiteiten en persoonlijke belangstelling mogen
ervaren.

Verstomd is nu je stem
en stilte zal er zijn.
Geen plaats meer tussen ons,
maar ook geen zorgen pijn.
Jij maakte deel uit van het geheel.
Uniek en vol herkenbaarheid.
De schakel is verbroken.
De lege plaats een feit.
Verdrietig, maar met

veel dankbaarheid
blijven we aan je denken

voor altijd....


