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Bid voor de ziel vcn zaliger

JULIUS LEONARD KURZ
Geboren te Woubqch op 7 Augustus 1?36, door een

noodlottig ongevcrl. voorzien vcrn het H. Oliesel,

overleden te Schaesberg op 23 September 1954.

In de jeugd van miin icrren heeÍt God het leven von
mij opgevorderd , ik onderwerp miJ con ziin H. Wil.

Leo wcs bemind bii God en bi1 de mensen en er wos

hiemqnd, die één woord kwaad over hem sprok.

Deze plotselinge dood herinnert ons weer eens ccrn Ce

wacrschuwing vqn Christus :

,,De dood komt a1s een dief in de nacht".
LeeÍ dus zo, dcrt ge a1tild bereid bent om te sterven.

tr aot ons hopen, dat deze goede iongen, die zuirr

christelijke plichten cttiid met zorg vervulde en Cie

ziin goede ouders zo innig beminde en hielp, de be'
ioning crl heeÍt ontvcngen, die O.L. Heer heeft weg-

gelegd voor qllen, die Hem trouw dienen-

Dierbare ouders, broer en zusters, voor hen die God

beminnen werkt alles mee ten beste; Zo rrlo$o deze

dood voor mii cls voor u allen ten beste werken voor

het heil vqn onze zielen.

Met gebroken hort, mccrr met edelmoedigheid bidden

wij : ,,Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust en het

eeuwige Licht veriichte hem, dct hii ruste in vrede".

Eegr. Ond. K. Honssen HÍdstr. 123, Schqesberg.


