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Gedenk in uwe gebeden
de ziel van zaliger

ERICH ALOYSIUS KAESLER
echtgenoot van

Anna Catharlna BeckeÍs

geboren te Raunau (O.-Dld.) op
21 juni 1905 en overleed, voorzien
van het Heilig Sacrament der
zieken, te Rimburg op 1 mei 1979.

Een eenvoudig, bescheiden medemens
is van ons heengegaan: een dankbare
nagedachtenis is wat ons blijft.
Deze overweging zal van mens tot mens
verschillen.
Voor vrouw, kinderen en familie was hij
steeds zorgzaam, liefdevol en vol van
innerlijke overtuiging.
Zijn ziekte- en stervensproces heeft hij

met groot geduld en gelatenheid aan-
vaard als Gods Wil.
Geen klacht kwam over zijn lippen. Dat
is de vrucht van zijn eenvoud en zijn
eerlijkheid.
Mijne dierbaren, blijÍt trouw en liefdevol
jegens elkander en hebt dank voor alle
goede zorgen aan mij betoond.
Goede God, ik reken op U dat Gij mij
zult verblijden.

Voor de vele blijken van medeleven betoond
bii overlijden en begraÍenis van miin goede
man en onzè zorgzame vader, betuigen wij U

onze oprechte dank.

Famille Kaesler

+

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden
op zondag 24 juni a.s. om 10.15 uur, in de
kerk van de H. Drievuldigheid te Rimburg.
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