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Ter nagedachtenis aan

Heini Hàndeler

Geboren te Rimburg 25 septem-
ber 1925, gesneuveld 14 januari
1 945 te Kurland-Rusland.

Heini was een Rimburger jongen
waar hij geboren en getogen was.
ln juni 1944, op 19-jarige leeftijd,
moest hij naar Rusland vertrekken
om te vechten en ziin jong leven te
laten voor een land dat hij nooit
gezien had, en waar hij nooit ge-
weest was. Maar hij moest gaan
vanwege zijn nationaliteit.

Allen, ouders, broer, zusters, fami-
lie, vrienden en bekenden, hebben
nooit de hoop opgegeven ooit nog
eens een levensteken van hem te
vernemen.

Maar alle hoop was tevergeefs
toen de melding van het Rode
Kruis kwam en hij gevallen was.

Lieve ouders, broer en zusters,
bidt niet voor mij, ik zal hierboven
Onze Lieve Heer vragen om nooit
meer toe te laten dat er nog eens
een waarzinnige oorlog plaats
heeft waar jonge kinderen hun le-
ven moeten laten.


