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Gedenkt in uw gebed de ziel van zaliger

Maria Catharina Haan
echtgenote van

Hubert Joseph Altdorf

De dierbare ov'etleddne werd geboren te
Nieuwenhagen op 17 september 1899 en
overleed op 17 juni 1962, voorzien van de
H.H. Sacramenten in het ziekenhuis te
Heerlen

Zalig zíi, die in de Heer steÍven. GÍote
God, almachtig Vader, waarom beproeft
Gii ons op deze wiize ? Omdat Gii alleen
doet zoals het U behaagt.§trii buigen ons
hoofd en bidden: Heer Uw §7'iI geschiede.

O God neig Uw oor tot mii en verhoor
miin gebed. Laat Uw wondetbare barm-
hartigheid uitschiiÍren, want gii redt hen,
die op U hopen.

Geliefde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, uw moeder gaatvan ïJ heen. Leeft
wel, bemint elkander en bidt voor miin
zieletust. Bii God zien wii elkander weder.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

R.K. Begrafenisvereniging, Ubach over'§7'orms.


