


In liefdevolle herinnering aan

T hea M oll enb eck- Gi //issen

weduwe van

Paul Möllenbeck

*r 8 augustus 1929 te Rimburg
t 13 april 2Ol9 le Landgraaf

Na de plechtige uitvaartmis in de parochiekerk
H. Drievuldigheid te Rimburg op 1.8 april, heeft
aansluitend de crematie in stilte plaatsgevonden.

De lamilie donkt u uoor uw medeleuen, steun
en aanwezigheid bij het afscheid.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag
2 iuni2Ol9 om 10.00 uur in voornoemde kerk.

Mam werd geboren in7929. Haar jeugd speeldezich
af tegen de achtergrond van crisis en oorlog, vlakbii
de Duitse grens in Rimburg. Het was een sobere tiid,
waarin ze al op jonge leeftiid verantwoordeliikheid
kreeg in hei gezin van haar ouders.
Na haar huwelijk met pap in 1954 runde ze samen
met hem de bakkerij en levensmiddelenwinkel in
Rimburg. Het was enorm hard werken, maar hier
klaagde mam nooit over. Eén week per jaar, in
augustus, was de zaak dicht. De vakantie bestond
dan uit wat rustiger aan doen en één dagie naar
Maastricht voor een etentte. En een enkele keer ging
het zelfs enkele dagen naar een hotelletje in de Eifel.
De zaak stond tot eind iaren 80 centraal in het leven
van onze ouders.
Daama werd het allemaal wat rustiger. Tot enkele

iaren geleden heeft mam haar hele leven in Rimburg
gewoond. Woorden die haar leven kenmerken ziin
eenvoud, bescheidenheid, hard werken, niet klagen.
Ze had een afkeer van wat ze zelf altiid "branie"
noemde.

Rust zacht mam, je hebt het verdiend!


