


Om dankbaar terug te denken aan

HELENE ELEKAN

echtgenote van wijlen

FRANS ENSINCK

Geboren te Maastricht 16-1-1895
Overleden te Sittard 5-5-1977
Begraven te Sittard 7-5-1977

Mensen sterven,

overal om ons heen,

toch wennen wij nooit aan de dood.
Steeds weer valt er iemand weg

die niet gemist kan worden.

Het doet ons pijn, telkens opnieuw,
Wat kunnen wij U beter vragen dan:
genees de wonden

die geslagen zijn,

bewaar wat niet verloren mag gaan.
Laat niemand ongetroost blijven.
Geef deze mens,

die ons zo dierbaar was

een toekomst bij U

in het land der levenden.



