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Gedenkt in uw gebed

WIEL EIJDEMS
echtgenoot van

ELS WEIJZEN

Geboren 12 maart 1930 te Ubach over Worms.
Overleden 5 juli 1980 te Ubach over Worms.

Verslagenheid was er toen men vernam, dat
Wiel plotseling gestorven was.
Men had er geen rekening meer mee gehou-
den; 't ging immers goed, hij zag er gezond
uit, had een fijne hobby in tuinieren, bloemen
en vogels
Toch is het gebeurd op 50-jarige leef-
tijd, ofschoon hij niet gemist kon worden als
vader en echtgenoot, zullen zij, zijn dierbaren,
zonder hem moeten leven en in het onbe-
gríjpelijke een weg moeten zoeken.
Zaj mogen daarbij zien naar zijn geest: de
rust die hij zich verwierf, het degelijke van
zijn karakter, het objectieve oordeel over
mensen en zaken.
Zij mogen in herinnering houden zijn dege-
lijk geloof, dat zich uitte in christelijke daden,
zijn eerlijke oprechte levenswandel en de

grote preciese verantwoordelijkheid die hij
bezat.
Daardoor mogen zij gesterkt worden in het
grote verdriet en hem in de geest volgend,
mogen zij de weg vinden.
Heer God, Gij beproeft ons zwaar; toch wil-
len wij U danken voor al het goede, het
mooie, dat Gij ons door deze Íijne mens,
Wiel, hebt gegeven.
Hij ruste in vrede.

De familie dankt U allen hartelijk voor het
medeleven bij het overlijden en de begrafenis.
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De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 17 augustus a.s. in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach
om 11.15 uur.
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