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ln dankbare herinnering
bidden wij voor

Anna CaÍharina Douven

Geboren le Rimburg 28 maarÍ
1891, overleed zij in do Ver-
pleegkliniek te Heerlen op
17 oktober 1973, geslerkÍ door
de Sakramenlen der zieken.
20 oktober d.o.v. werd zij na
de uiÍvaarldienst in de paro-
chiekerk te Rimburg, aldaar
op het r.k. kerkhoÍ begraven.

Te Rimburg kende ieder haar als Netje
Douven, ln onze herinnering leell ze
voort als iemand, die zelÍ allijd voor
anderen klaar slond, voor anderen be-
zorgd was, zieken bezochl en goed
deed waar ze maar kon.
Daarom was ze ook zo dankbaar voor
de goede zorgen en de goede sÍeer,

die zij vond in hel Bejaardencentrum
Heereveld le Waubach.
Van huis uit had ze als een grote ge-
nade meegekregen een zeer waarde-
vol, echt en diep gelooÍsleven, dai
haar hielp haar leven als 'Í ware pro-
bleemloos in Gods zorgende handen
Íe slellen.
Aan deze Heer en Meesler van ons
aller leven willen wij haar en onszelÍ
in ons gebed aanbevelen, opdat Hij
haar in Zijn vreugde moge opnemen
in de gemeenschap der heiligen.

De familie dankt U allen harÍelijk voor
Uw medeleven bij het overlijden en
de begraÍenis van Netje Douven.

+

Dc zeswekendiensÍ wordl gchouden zaterdag
í0 december a.s. om t9.00 uur, in de parochie-
kcrk le Rimburg,


