


Tot dankbare herinnering aan

MARIA WILHELMINA COPIC

weduwe van

LAMBERTUS ANTONIUS DE GREEF

Geboren te Eygelshoven op 20 juli 1916.
Overleden te Helmond op 15 juni 1985.

Sommige mensen zoeken drukte, anderen
stilte.
Sommigen willen mensen om zich heen,
anderen zijn graag alleen. De een laat zich
helpen en de ander doet het liever zelf. De
een geeft gemakkelijk op, de ander vecht tot
het laatste.

We weten het: Mientje was die and ere. Ze
hielp graag en met regelmaat, vooral de zie-
ken. Maar zij voelde zich alleen, vooral na het
sterven van haar man.

Toen kwam haar ziekte. Ze was moe en had
geen kracht meer. Dat was moeilijk, maar ze
kwam tot overgave. Met haar rozenkrans in
de hand verdroegze de pijn, dapper en zon-
der klagen, tot het laatste moment.

Zij was danxbaar voor alle liefde en aandacht.
Wij zijn haar dankbaar. Moge zij nu voor altijd
in vrede zijn.

Voor uw blijken van belangstelling en mede-
leven betuigen wij u onze oprechte dank.

De familie


