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Ter herinnering aan hel leven van

Anlonius Henricus HuberÍur
Van den Bercken
geboren le Meerssen 28 dec. t894.

weduwnaar uit het , e huwelijk van

Alegonda Helena Klees
weduwnaar uil het 2e huwelijk van

Maria Helëna Olten

overleden, voorzien van de Sacramen-
len der zieken, in hel ziekenhuis le
Heerlen op 29 december 1971. Na de
uitvaarÍdienst in de kerk van zijn paro-
chie H. Drievuldigheid te Rimburg al-
daar op 't parochiële kerkhoÍ begraven
3 lanuari 1972.

Hij was een goede echlgenooÍ en va-
der. Bli.imoedig ging hij door 'Í leven,
altijd vriendelijk en voor iedereen open-
siaand. Jong en oud konden van hem
een begrijpend woord verwachÍen en
nooil klopie iemand vergeeÍs bij hem
aan. Hij had een open oog voor al 't
mooie in 'l leven en uitte dit in zijn
schildershobby. Ook ÍrachÍle hij mee

te werken aan de wereldvrede, als

enlhousiast esperanlist,
Door dil alles had hi.i een uitgebreide
vriendenkring, die reikte lol ver over
de grenzen, Hoewel hij niet jong meer
was kwam hel aíscheid door een korle
ziekle toch nog onverwachts. Wij hopen
daf hij bij U in blijde herinnering mag
blijven en U hem in uw gebed wilÍ
belrekken. Moge de Goede God, in
wie hij zoveel verÍrouwen had, hem
de eeuwige vreugde geven.

Harlelijk dank voor uw medeleven bij
de ziekÍe, het overlijden en de be-
graÍenis,

FAMILIE VAN DEN BERCKEN

FAMILIE ÍOUSSAINT
FAMILIE GIELGENS

De zeswekendiensl heeÍl plaais op zalerdag
19 februari 1972 om 7 uur in de parochlekerk.


